In de schaduw van het afscheid een laatste zucht.
Herinneringen koesteren, in stilte en in viucht.
Een leven eindigt, maar de liefde blijft bestaan.

In onze harten zal je altijd verder gaan.

i Yo o P

1934 - 2024

Na een mooi, lang en rijkgevuld leven
is van ons heengegaan

weduwe van Omer Coppens

Geboren te Heldergem op 27 mei 1934 en thuis te Wieze overleden op 12 maart 2024.

Gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

Wij hebben in intieme kring afscheid genomen van haar.
Zij is bijgezet in de familiekelder op het kerkhof te Wieze.

Zij leeft verder in het hart van:

Frits & Elfriede Claus - Coppens
Sieghild Claus & Stephan
Emmeline Claus & Tom
Willem Coppens
Hadewych Coppens
Jonathan Baert
Hannelore Baert haar kinderen en kleinkinderen

Haar zussen, schoonbroer, schoonzus, neven en nichten.

De families Van der Schueren, Coppens, De Backer en De Hauwere.

Een welgemeend woord van dank aan haar huisarts Dr. Badisco en thuisverplegers Peggy en Tristan.

Condoleren via: www.rouwcentrum-vandamme.be
Rouwadres: Tav Familie Maria Van der Schueren - p/a Rouwcentrum Van Damme - Brusselsesteenweg 18 - 9280 Lebbeke - 052414455




